
Met de Rigoletto naar Düsseldorf. 
 
De VPF winterreis begon dit jaar al op donderdagavond. Op 3 verschillende 

locaties werden de deelnemers door de bus opgehaald die vervolgens richting 

Nijmegen reed waar het cruiseschip Rigoletto aan de kade op ons lag te wachten. 

Na verkenning van de hut zakten sommigen nog af naar de bar voor een drankje. 

Op vrijdagmorgen werden dan de trossen losgegooid en begon de tocht naar 

Düsseldorf. Ondertussen kon je een bezoek aan de stuurhut brengen of 

deelnemen aan diverse workshops, van knopen leren leggen tot EHBO en het 

gebruik van een AED toestel. Ook presentaties over het onderhoud van de motor 

of het varen op de Rijn waren voorzien. s’ Avonds was er animatie, van verveling 

was dus geen sprake. 

Op zaterdag brachten sommigen een bezoek aan de beurs ‘Boot Düsseldorf’, 

anderen trokken de stad in, jammer genoeg vergezeld van regen. Dit was echter 

vlug vergeten toen Toos & Roos op het toneel verschenen, ook de bemanning liet 

zich van een andere kant zien… leute verzekerd! 

Wie present was werd op zondagmiddag verrast met een glaasje bubbels door de 

jarige van de dag, Guido, een aperitiefje dat gesmaakt werd. 

Aan de foto’s te zien vermoed ik dat iedereen kan terugblikken op een heel 

geslaagd en onvergetelijk weekend. (meer foto’s kan je bekijken op de 

facebookpagina) 
 
 


