3-daagse naar het Saarland met VPF - van 22-24/03/2024

Het Saarland is één van de meest ongerepte stukjes Duitsland. Charmante wijndorpjes, waar
lekker eten en drinken nog een kunst is, liggen verspreid langs de oevers van de Saar. Door de
sterke Franse invioed, heeft het gebied zich op culinair gebied weten te ontwikkelen. Zelfgemaakte
culinaire heerlijkheden zoals de lyoner en de mosterd zijn maar enkele van de smakelijke
producten die het proeven waard zijn. Bovendien is de Saarse keuken gekend voor de heerlijke
gerechten met zoetwatervis en wild. En om van een maaltijd een feestmaal te maken, mag een
lekkere streekwijn zeker niet ontbreken!

DAG 1 e Naar Borg - Mettlach - Nohfelden

We rijden via St.Vith en Bitburg, met een korte halte voor koffie met koffiekoek, nadien verder via
Remich richting Luxemburg. We rijden naar het Duitse Borg waar we een bezoek brengen aan de
Villa Borg. Deze gereconstrueerde Romeinse villa met functionerend bad, taverne met Romeinse
keuken en diverse tuinen laat zien hoe de rijken zo’n 2000 jaar geleden leefden. ‘s Middags lunch.
In de namiddag rijden we naar het uitkijkpunt Cloef vanwaar we kunnen genieten van het uitzicht
op de Saarschleife, een vrijwel cirkelvormige bocht in de Saar, met een prachtig natuurgebied erom
heen. Vervolgens houden we nog halt in Mettlach, een prachtig kuuroord aan de Saarbocht, met oa
de burcht Montclair, benedictijnenklooster enz... Aansluitend naar Nohfelden voor installatie in het
hotel.




DAG 2 e Saarlouis — Saarbriicken

In de voormiddag bezoeken we Saarlouis, de meest Franse stad van het Saarland. We maken een
stadswandeling door deze vestingstad. Bezienswaardig zijn de vestingwerken met kazematten, de
verschillende kazernes en de grote markt.

Verder naar Saarbricken, de hoofdstad van Saarland. s Middags lunch. Nadien bezoeken we de
mooiste plekjes van Saarbriicken: de Schlossplatz, de Ludwigsplatz met de prachtige barokke
Ludwigskirche en de St Johanner Markt die met zijn boetiekjes, bistro’s en pittoreske steegjes
uitnodigt om even te flaneren.

DAG 3 e Saarburg - Kanzem - Huiswaarts

Deze voormiddag maken we een prachtige rondrit langs de Saar met oa Klause Kastel-Staadt en
we houden ook even halt in het idyllische stadje Saarburg. We genieten van de speelse
vakwerkgevels en leuke kleine bruggetjes in de stad. Vervolgens rijden we naar het wijndorpje
Kanzem, uitgeroepen tot het 29¢ mooiste dorp van Duitsland. Hier brengen we een bezoek aan het
Weingut Schafhausen.

We bezoeken de wijnkelders en krijgen een uitgebreide uitleg over de Duitse wijnen en mogen
uiteraard een aantal wijnen proeven. Middagmaal ter plaatse (barbecue).
Vervolgens langs de autosnelwegen terug richting de opstapplaatsen.



Hotel: Victor's Seehotel Weingadrtner in Nohfelden

Uitrusting: Gezellig familiehotel**** met lift, receptie, restaurant, zwembad, wellness,
fitness, sauna, enz.

Kamers: Mooi ingericht met douche en toilet, fohn, satelliet-tv, telefoon, safe, enz...

Maaltijden: Ontbijtbuffet, verzorgde avondmalen
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