
VPF Winterreis naar Nederland. (2014) 
 
Ik denk dat alle deelnemers het met mij eens zullen zijn als ik schrijf dat de winterreis naar Nederland 
top was! 
Bedoeling van de trip was om ons enkele plaatsen en steden te laten zien die via het water makkelijk 
met onze boot bereikbaar zijn, waar het bovendien mooi varen is met heel wat aantrekkelijke plekjes. 
Na ons vertrek vanuit Antwerpen bracht de bus ons eerst naar Drimmelen waar de boot al op ons lag te 
wachten voor een tochtje door de Biesbosch. Daarna ging het richting Rotterdam voor een boottochtje 
door de haven. Even bekomen dan op de bus naar Amsterdam om vervolgens weer voor het water te 
kiezen met de Blue Boat Company voor een rondvaart door de stad. 
Het aperitief werd in stijl geserveerd bij ons bezoek aan 'The house of Bols' alvorens we naar het 
pittoreske Volendam reden voor de lunch. Na een bezoek in de namiddag aan de Alida Hoeve, een 
kaasboerderij, ging het richting hotel in Haarlem. Daar was er nog eventjes tijd voor een kleine 
verkenning van de stad. 
De volgende morgen was iedereen uitgerust om de terugtocht aan te vatten met een tussenstop voor 
een bezoek aan de stormvloedkering Neeltje Jans, heel interessant! Daarna was het Antwerpen direct 
en met een afzakkertje in ’t Zwaantje werd het weekend netjes afgesloten. 
Wil je graag meer beelden zien die tijdens deze winterreis genomen zijn, neem dan vlug een kijkje op 
onze facebookpagina. 
 


